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Bond van Zondagsscholen der Gereformeerde Gemeenten 

INLEIDING 

 
Geachte leidinggevende van de zondagsschool,  
 
We willen u middels deze Nieuwsbrief weer informeren over het zondagsschoolleven. Deze keer 
o.a. een korte samenvatting van de lezing van de jaarvergadering en een kijkje bij de zondagsschool 
van Klaaswaal. We wensen u in uw wekelijkse zondagsschooluur en de voorbereidingen daarvoor, 
van harte de leiding en de zegen van de Heere toe.  

Hartelijke groeten van het bestuur van de Bond van Zondagsscholen. 

 
 

TER OVERDENKING: God werkt ordelijk                                         Numeri 4 
God is een God van orde. Weet je waar we dat bijvoorbeeld zien? In Numeri 
4. Daar wordt ons de volgorde geschetst waarop de Israëlieten door de 
woestijn trokken. Als de wolk zich verheft van boven de tabernakel komt er 
plots een grote bedrijvigheid in het leger. Men moet op reis! Ook rond de 
tabernakel is het druk. Die moet plank voor plank worden afgebroken. Alles 
moet worden ingepakt. De Kahatieten houden zich bezig met de heilige va-
ten en alle instrumenten, de Gersonieten vouwen alle kleden heel netjes op 
en de Merarieten dragen de planken, de pilaren, de gouden en zilveren voe-
ten. Heel ordelijk wordt alles geregeld. 
 
We gaan eens even kijken bij de Kahatieten. We zien ze vol eerbied het hei-
lige der heilige binnengaan. Daar zien ze de ark staan. Intussen halen de 
Gersonieten het voorhangsel los van de haakjes waar het mee vastzit. Het 

grote gordijn van vier bij vijf meter wordt neergelegd over de ark. Men vouwt het voorhangsel er 
helemaal omheen. Het past precies! Alleen de draagbomen steken nog vanonder het kostbare 
doek. Daarna komen de Gersonieten aandragen met dassenvellen. Deze worden om het voorhang-
sel, waar de ark in zit, geslagen. En nog is men niet klaar. Een hemelsblauw kleed wordt gebracht en 
vol eerbied om de dassenvellen gedrapeerd. Nu pas is de ark klaar om opgetild te worden en weg-
gedragen te worden. 
 
Hoe wisten de Israëlieten welke kant ze op moesten? De wolkkolom wees de weg. Die dreef lang-
zaam naar de grens van het beloofde land. Het volk wist dat het vertrekken moest. Na het uitspre-
ken van een gebed door Mozes tillen de Kahatieten de ark op en lopen naar voren. Alle andere Isra-
ëlieten wachten. De ark gaat in de richting van de langzaam wegdrijvende wolkkolom. Achter de ark 
sluit de stam van Juda aan. Dan Issaschar. Zebulon volgt. Dan de Gersonieten, Ruben, Simeon, Gad 
en dan de Kahatieten met de overige heilige voorwerpen. 
 
Zien we in dit gedeelte niet een schone lijn naar het Alwijze Godsbestuur van eeuwigheid? De wolk-
kolom ging voor. God Zelf heeft van eeuwigheid het pad gebaand waardoor er een volk in het he-
mels Kanaän komen zou. Maar Wie gíng dat pad? Dat was Christus. De ark in het stof der wereld. 
De ark ging het pad der verlossing. Christus ging het pad. Iedere stap die het volk Israël ging, was 
gebaand door de ark die voorop ging. Zien we hier niet iets weerspiegelen van de uitvoering van 
het genadeverbond? De ark voorop. 
Ja… God is een God van orde… en daarin liggen tot op heden wijze lessen. 

 
Ds. J. de Kok, voorzitter 
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Geef Hem een naam,  
Zijn naam zal Jezus zijn. 
Want Hij zal zaligmaken  

van de zonden, 
zij die in duisternissen  

zijn gebonden. 
Ja, Hij verlost en maakt  

van zonden rein. 

 



In 1933 hield dhr. A.R. Koster een referaat over 

orde en tucht op de zondagsschool. Hij gaf 

daarin een definitie van orde: “Orde is alles wat 

op de juiste tijd, op de juiste plaats en naar 

gestelde regels geschiedt.” 

Tegenwoordig lijkt gezag een vies woord te zijn. 

Nederland staat qua orde op de scholen op de 

36e plaats. Op de Veluwe is het nog wel anders 

dan in de Randstad, maar orde is zeker niet 

vanzelfsprekend.  

 

 

Men zegt dat je gezag en respect moet verdie-

nen, maar dat is niet naar Gods Woord. De 

Heere heeft het vijfde gebod gegeven. Hij is Zelf 

ordelijk. U en ik niet. Hij is ordelijk in zowel de 

schepping als de herschepping. Hij heeft het 

gezag gewild, het is Gods inzetting. De Heere 

vraagt eerbied en respect. Het was de zonde 

van het paradijs, dat we als God wilden zijn. En 

dat is ook nu nog de wortelzonde. We willen 

ons niet laten gezeggen. Ook de kinderen niet.  

 

En toch zijn we gezagsdrager. We moeten de 

norm van Gods Woord doorgeven en gehoor-

zaamheid vragen. Je mag ook gehoorzaamheid 

vragen en verwachten. Bedenk wel dat ‘als gij 

gehoorzaamd wilt worden, dan moet u zelf ook 

gehoorzamen’, aldus A.R. Koster. Als we een 

slecht voorbeeld geven, dan zijn we gezagson-

dermijnend bezig.  

 

Hoe kun je orde houden? Vaak heeft dit alles te 

maken met de persoon die je bent. De één 

heeft het wel en de ander niet.  

Maar je kunt het ook wel enigszins leren en 

daarom hier wat praktische tips: 

• Maak afspraken. 

• Betrek de kinderen bij het maken van af-

spraken. 

• Keur het gedrag af en niet de persoon. 

• Geef bij het wisselen van activiteiten even 

ruimte voor fluisteren. 

• Ga niet in discussie over de regels. 

• Wees consequent. 

• Kleine misstappen direct aanpakken. 

• Corrigeer en probeer dit klein te houden; 

zo mogelijk met een blik, een woord, en 

eventueel straf. 

• Laat de straf aan het eind van de les opha-

len (meestal dan minder nodig). 

• Gebruik appelwoorden; bijv. hierheen kij-

ken, let op. 

• Wees je bewust van je lichaamstaal. 

 

Bij het regels stellen is het goed om deze 

SMART te houden.  

S =  specifiek; nauwkeurig, maak duidelijk 

 wat je verwacht. 

M =  meetbaar; wanneer hebben ze aan de 

 regel voldaan? 

A =  acceptabel; stel redelijke eisen 

 (strenger tijdens het gebed en minder 

 tijdens overhoren). 

R =  realistisch; wat is haalbaar? 

T =  tijdsgebonden; spreek af hoelang de 

 regel duurt. 

 

 

Afsluitend: orde zorgt voor plezier en veilig-

heid. Bedenk dat u er bent voor de kinderen en 

niet dat de kinderen er zijn voor u. U bent er 

om het Woord van God door te geven. Dat 

vraagt om een dienende houding. En wat een 

wonder als ons gebrekkige werk gezegend 

wordt door Gods Geest aan de harten van onze 

kinderen. 

 

 

Wilt u de volledige lezing beluisteren? Het  

audiobestand is te vinden op: www.bvzgg.nl.   

BESTUURSNIEUWS 

 

Even voorstellen 

Tijdens de jaarvergadering van 17 

september ben ik in het bestuur van 

de Bond van Zondagsscholen geko-

zen en is gevraagd of ik me via de 

nieuwsbrief kort wil voorstellen. 

Mijn naam is Peter Kieviet, ben ge-

trouwd met 

Marinda en 

samen hebben 

we vijf kin-

deren in de 

leeftijd van 5 

tot 13 jaar. In 

het dagelijkse 

leven geef ik 

leiding aan de 

basisscholen in 

Aagtekerke en Meliskerke. Daar-

naast ben ik vanaf 2007 verbonden 

aan zondagsschool Timotheüs in 

Middelharnis. Het is mooi en verant-

woordelijk werk om de kinderen van 

de gemeente de boodschap vanuit 

Gods Woord door te mogen geven. 

Het onderwijs dat Timotheüs van 

zijn oma Loïs en zijn moeder Euníce 

kreeg, heeft de Heere willen zege-

nen aan zijn jonge hart. Ik hoop dat 

die zegen er ook mag zijn over het 

werk dat op de zondagsscholen we-

kelijks gebeuren mag.  

 

 
 

Eind november/begin december 

worden de facturen voor de contri-

butie voor het seizoen 2022-2023 

verstuurd. Het wordt gewaardeerd 

als deze (en andere) facturen tijdig 

worden betaald.  

 

We willen de kerkenraden die een 

gift overmaakten hartelijk danken. 

Graag brengen we het werk van 

onze bond blijvend onder uw 

(financiële) aandacht!   

 

ORDE OP DE ZONDAGSSCHOOL 
Samenvatting van de lezing op de jaarvergadering door ds. M. Joosse 

Orde zorgt voor  
plezier en veiligheid 

 

VAN DE PENNINGMEESTER 

U bent er om het 
Woord van God door 

te geven.  
Dat vraagt om een 
dienende houding. 

https://www.bondvanzondagsscholen.nl/downloads


 

 

TOEGELICHT 

 

Psalm 40 
 

Psalm 40 is een psalm van David. 

Waarschijnlijk heeft hij deze psalm 

gedicht toen hij op zijn vlucht voor 

Absalom met zijn getrouwen over de 

Jordaan was getrokken, zodat hij niet 

meer direct in gevaar was voor de 

bedreigingen van Absalom. Het is 

ook een Messiaanse psalm. Met na-

me de verzen 7-9 wijzen rechtstreeks 

heen naar de Heere Jezus. We lazen 

bij een uitlegger: “Hier spreekt zeker 

David, maar hoe? De Messias spreekt 

hier door Zijn Geest in en door David 

tot de gemeente”. 

 

 

Druk: verdrukking.  

Geneigd: luisterend neergebogen. 

Kuil: valkuil. 

Op een rots gezet: weer grond onder 

de voeten gekregen, mogen vertrou-

wen op Gods ontfermingen.  

Jammerkolk: modderkolk van ellen-

de.  

Biên: aanbieden.  

Onbepaald getal: ontelbaar aantal. 

d’ Oren doorgeboord: zie Exodus 21: 

6 en Deut. 15 : 17. Van een slaaf 

(knecht) die vrijwillig bij zijn heer 

wilde blijven, werd het oor met een 

priem aan de deurpost een poosje 

vastgemaakt. De betekenis is dus: 

gewillig gemaakt. 

Rol des boeks: de boekrol, waarop 

zijn naam als kind (Kind) van God 

geschreven staat. 

Beschoren: geschonken. 

Onthoudt: bij mij weghouden.  

Benepen: benauwd.  

Heir: leger. 

Onderstand: ondersteuning.  

Sneven: sneuvelen.  

Schimp: beledigende spot. 

Hoon: belediging. 

Schoon: ofschoon, hoewel.  

Bestierder: bestuurder. 

Vertoef niet: blijf niet weg. 
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VANUIT DE PRAKTIJK:  
Zondagsschool ‘De Zaaier’ in Klaaswaal 

Onze zondagsschool bestaat uit ongeveer 90 

kinderen en 14 leidinggevenden, verdeeld over 

4 groepen. Groep 1-2, 3-4, 5-6 en 7-8. We ko-

men elke zondagmiddag van 14.30-15.30 uur 

bij elkaar, al is dat nu we vacant zijn niet altijd 

mogelijk in verband met middagdiensten. Er 

zijn per groep 2 of 3 leidinggevenden aanwezig, 

afhankelijk van de groepsgrootte.  

 

Het eerste gedeelte van de middag wordt ge-

vuld met het zingen van een psalm, gebed, 

overhoren van de tekst en/of psalmversje, 

Schriftlezing en een Bijbelvertelling. Iedere 

groep doet dit op zijn eigen manier en niveau. 

Wel streven we er als groepen naar altijd het-

zelfde vertelrooster aan te houden, zodat er in 

de gezinnen over hetzelfde onderwerp nage-

praat kan worden.  

 

Na de Bijbelvertelling krijgen de kinderen een 

verwerking over het onderwerp. Dat kan een 

kleurplaat zijn, een puzzel, een vragenblad, een 

quiz of het voorlezen van een mooi verhaal.  

In de oudste groep wordt er ook weleens geko-

zen voor een Bijbelleesles. Die wordt door de 

leidinggevenden zelf gemaakt aan de hand van 

het onderwerp wat aan de beurt is.  

 

De kinderen van groep 1-2 krijgen elke zondag-

middag een sticker op hun stickerkaart. Als de-

ze vol is mogen zij een kleurboek, puzzel of 

boekje uitkiezen. De grotere kinderen verdie-

nen puntenkaartjes. Als ze 500 punten bij el-

kaar hebben gespaard, mogen zij deze inleve-

ren en een boek uitkiezen.  

Ook als ze jarig geweest zijn, krijgen ze een 

boek van de zondagsschool. Voor de achtste 

verjaardag is dit een dagboek.  

 

In de periode januari tot en met juni gebruiken 

we als zondagsschool meestal de roosterboek-

jes van de Bond van Zondagsscholen. Omdat de 

periode van september tot december maar 

kort is, maken we voor die periode meestal zelf 

een vertelrooster. Vaak is dat een serie over 

bijv. Esther, Ruth en dit jaar over Jozef.  

 

Afgelopen seizoen hebben wij het hele jaar 

gebruik gemaakt van het boekje ‘Neig oor en 

hart'. Elke week stond er een begrip centraal, 

zochten we een Bijbelvertelling erbij en leerden 

de kinderen het psalmvers dat in het boekje 

stond. Ook maakten alle groepen een bijpas-

sende verwerking. Om deze begrippen aan de 

kinderen te verduidelijken gebruikten we bij de 

voorbereiding het boekje: ‘Bij de Bron'. Dat was 

niet alleen voor de kinderen, maar zeker ook 

voor de leiding erg leerzaam.  

 

Op Tweede Kerstdag houden wij als zondags-

school onze bijeenkomst in de kerk. De kin-

deren leren hiervoor psalmen, teksten en ge-

dichtjes. Ook luisteren we dan naar een Bijbel-

vertelling en een vrij verhaal. Elk jaar weer een 

mooie, drukbezochte middag.  

Met Pasen zijn de ouders tijdens het zondags-

schooluurtje welkom. In die middag nemen de 

kinderen van groep 8 afscheid van de zondags-

school.  

Op Eerste Pinksterdag sluiten we als zondags-

school het seizoen gezamenlijk af.  

Wat een groot voorrecht is het dat wij zondag 

aan zondag het Woord mogen zaaien. En wat 

een mooie, maar ook verantwoordelijke taak 

hebben wij als leidinggevenden. We hopen en 

bidden dat de Heere dit werk wil zegenen aan 

al deze jonge kinderharten. 

 

Dat was niet alleen 
voor de kinderen, 
maar ook voor de 

leiding erg leerzaam 
 

Over het gebruik van 
‘Neig oor en hart’ en  

‘Bij de Bron’. 

https://www.bondvanzondagsscholen.nl/downloads
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COLOFON 

 
 

Zondagsschool-Nieuwsbrief   
is een uitgave van de  

Bond van Zondagsscholen der 
Gereformeerde Gemeenten 

 
 
 

Voorzitter: 
Ds. J. de Kok 
Parkweg 10 

4361 JE Westkapelle 
 
 

Secretaris: 
Mevr. G. van Belzen-Verrips 

Roekstraat 11 
4143 AA Leerdam 
tel. 0345-228517 

info@bvzgg.nl 
 
 

Penningmeester: 
Dhr. L. van der Ham 

lvanderham@solcon.nl 
 

NL95INGB0002374810 t.n.v. 
Penn. Bond van  

Zondagsscholen G.G. 
 
 

 
Overige bestuursleden: 

Dhr. B. W. Drost (Waddinxveen) 
Dhr. K. P. Hoogerwerf 

(Rotterdam) 
Dhr. P. Kieviet (Sommelsdijk) 

Mevr. A. van der Hoek 
(Waddinxveen) 

Mevr. J. Neels-Groothedde  
(Capelle a/d IJssel) 

Mevr. L. M. Beyer (Kesteren) 
 
 
 
 

Materiaalbeheerder: 
Dhr. B. W. Drost 
Nic. Beetslaan 1 

2741 ZZ Waddinxveen 
materiaal@bvzgg.nl  

tel. 06-51087542  
 

 

 
 
 

Zij die gemakkelijk de dienst des Heeren uitstellen, verderven hun ziel en  
verwaarlozen hun eeuwig behoud. God de Heere wil de tijd van de genade en  

van Zijn lankmoedigheid niet al te lang misbruikt zien. 

 

 

 UITGELICHT 

UIT HET MAGAZIJN 

Petrus Wittewrongel (1609 - 1662) 

 

VOOR HET VOETLICHT 

Bijbellessen over  

• De Tien Geboden 

• Jona 

 

Ook beschikbaar:  

• De zeven gemeenten 

• Ezechiël 

• Jeremia 

Roosterboekjes 

PLUS 

Voor de  

KERSTBIJEENKOMST 

Kerstprogramma 2022:  
 

‘DE ENGELEN’ 

 
Als download op onze website 

beschikbaar: 

www.bvzgg.nl 

3 kerstverhalen 

• Donker!  (Anneke Tasma-Heijboer) 

• Het echte kerstfeest (A. Honkoop) 

• Vrede? (Ds. J. de Kok) 

Afbeelding: Bijbelvertellingen voor jonge 

kinderen, door H. van Dam 

https://www.bondvanzondagsscholen.nl/webshop/roosters-en-beloningspunten
https://www.bondvanzondagsscholen.nl/webshop/roosters-en-beloningspunten
https://www.bondvanzondagsscholen.nl/nieuws/kerstverhalen-2022
https://www.bondvanzondagsscholen.nl/webshop/bladwijzers-en-ansichtkaarten/bladwijzer-natuur-of-dierenfoto_164/
https://www.bondvanzondagsscholen.nl/webshop/roosters-en-beloningspunten/
https://www.bondvanzondagsscholen.nl/webshop/roosters-en-beloningspunten/
https://www.bondvanzondagsscholen.nl/webshop/bladwijzers-en-ansichtkaarten/bladwijzer-natuur-of-dierenfoto_164/
https://www.bondvanzondagsscholen.nl/nieuws/kerstverhalen-2022/

