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Bond van Zondagsscholen der Gereformeerde Gemeenten 

 
INLEIDING 

 
Geachte leidinggevende van de zondagsschool,  
 
Wat mooi als een eerder opgeheven zondagsschool weer actief wordt. Dat gebeurde dit jaar in 
Oostburg en in Naaldwijk. U leest erover in deze nieuwsbrief. Daarnaast een artikel naar aanleiding 
van de lezing op de jaarvergadering. Hoe u, in eerbied, de Bijbelse geschiedenissen navertelt. Als 
het om ‘de loffelijkheden des Heeren’ gaat én om daarbij niet te zwijgen over Gods oordelen. 
 
Gezegende voorbereidingen en zondagsschooluurtjes gewenst! 

Hartelijke groeten van het bestuur van de Bond van Zondagsscholen. 
 

 

TER OVERDENKING: Niet tevergeefs                                                         
 
Ik heb tot het zaad Jakobs niet gezegd: Zoekt mij tevergeefs.                   Jes. 45:19m 

 
Als God in Zijn Woord in negatieve zin spreekt dan doet Hij dat om extra 
nadruk te leggen op het positieve. Dat zien we in de tekst bovenaan dit 
schrijven ook. De Heere zegt: “Ik heb níet gezegd: Zoekt Mij tevergeefs.” 
Met andere woorden: Als je Mij zoekt dan doe je dat niet tevergeefs. 
Als je bijvoorbeeld je autosleutels kwijt bent, dan zoek je net zolang tot je 
ze gevonden hebt. Je zet er alles voor op z’n kop. Je moet en zal ze vinden. 
Maar het kan zijn dat je de sleutels ergens ver van huis verloren bent. Je 
zoekt dus tevergeefs. Nu zegt de Heere, als je Mij zoekt zal dat nooit tever-
geefs zijn. Maar weet je wat het probleem is? Je gaat pas iets zoeken als je 
het kwijt bent. En een mens is van nature God niet kwijt. Hij vindt het prima 
om zonder God te leven.  
 

Beste zondagsschoolvrienden en vriendinnen, van nature zijn de kinderen die aan onze zorgen toe-
vertrouwd zijn God niet kwijt. Ook voor hen geldt dat ze God niet zoeken (Psalm 14 en 53). Dat is 
een aangrijpende gedachte. Weet je wat ook een aangrijpende gedachte is? Dat wij de kinderen 
niet zoekende kunnen maken. Wie wel? Dat is Gods Geest. En dat doet Hij door Gods Woord. O, dat 
ons gebed bij de voortduur zijn mag: “Gebruik mij, Heere, in het brengen van Uw Woord, om de 
kinderen te laten zien wat ze kwijt zijn!” 
 
Maar dat niet alleen. Er zullen er ook onder onze kinderen zijn die God kwijt zijn. Dat vertellen ze 
ons niet, maar je merkt het aan hen. Ze verraden zichzelf als ze zitten te luisteren naar het Bijbel-
verhaal. Je ziet een hunkerende ernst op het gezichtje. Ze trekken de woorden haast uit je. Ja… ze 
zoeken God. En… niet tevergeefs. Op Gods tijd zullen ze Hem in Christus vinden. Ook daar kunnen 
wij voor gebruikt worden. Wat zou het groot zijn. 
 
Tot slot een persoonlijke vraag: zijn wij zelf al, door genade, Godzoekers geworden?  

 
Ds. J. de Kok, voorzitter 

 

 

Najaar 2023 
 

UIT HET KERSTPROGRAMMA 

Nieuwsbrief 

  

Elk Woord,  
door God gegeven, 

was als een ster  
die schijnt, 

die heen wees  
naar het Leven. 

Waardoor de dood  
verdwijnt. 

https://www.bondvanzondagsscholen.nl/downloads/


Moet je op de zondagsschool vertellen over 

oorlog en geweld? 

 

Tegenwoordig zijn we wat verlegen met ge-

weld. Dat heeft te maken met het klimaat in 

Nederland. De Bijbel wordt gezien als één van 

de gewelddadige boeken, samen met de Koran. 

We worden door de maatschappij ter verant-

woording geroepen en misschien ook wel door 

een ouder van een kind op de zondagsschool.  

 

In het Oude Testament staan geschiedenissen 

over oorlog en geweld en ook over Gods toorn. 

Moeten we daar wel over vertellen? Dit onder-

werp kent twee problemen: een theologisch 

probleem en een pedagogisch probleem.  

 

Theologisch probleem 

De Bijbel vertelt deze zaken soms heel erg con-

creet, denk maar aan de beren die de kinderen 

doodden. Nog lastiger is het als de straf voor 

ons gevoel onrechtvaardig is. Bijvoorbeeld als 

kinderen samen met hun ouders gedood wor-

den. Onschuldige kinderen die gedood worden? 

Moet ik dat vertellen? 

 

Pedagogisch probleem 

Wat kun je wel of niet aan kinderen te vertel-

len? Ouders proberen hun kinderen te bescher-

men tegen al te heftige zaken. Maar de Bijbel 

spreekt er wel veel over. Moeten we dan delen 

uit de Bijbel dichtlaten? 

 

Een oplossing kan zijn dat we alles weglaten 

wat over geweld gaat. Dat deed bijv. Marcion. 

Dan blijft een dunne Bijbel over. De Bijbel 

wordt aangepast aan onze eigen opvattingen. 

Wat moeten we doen? 

Twee Bijbelgedeeltes kunnen richting geven. 

Romeinen 9: “Wie zijt gij, o mens, die tegen 

God antwoordt?” Hier worden we op de plek 

gezet. Hoe durf ik zulke vragen te stellen? God 

is altijd rechtvaardig, al begrijp ik Hem niet. 

 

Psalm 78. We moeten de loffelijkheden des 

Heeren vertellen aan onze kinderen. We moe-

ten vertellen over de wonderen en Zijn grote 

daden. Daar horen ook de plagen bij (vers 49) 

en veel kwaad. Daar hoort ook het verdrijven 

van de Kanaänieten bij (vers 55), zelfs als alle 

mensen werden gedood, ook de kinderen. Dat 

moeten we dus ook vertellen aan de kinderen. 

We moeten vertellen over Gods toorn over de 

Filistijnen (vers 66) en over Israël (vers 21). We 

moeten zelfs aan de kinderen vertellen dat er in 

de Bijbel gesproken wordt over Gods toorn 

tegen jongelingen (vers 62). 

 

Een verteller op de zondagsschool mag dus niet 

zwijgen over Gods oordelen. Wat is er dan voor 

ons nodig? Dat we God liefhebben als Hij oor-

deelt, maar ook als Hij niet oordeelt. Dat is ge-

nade.  

 

En hóe moeten we dan vertellen? Enkele aan-

dachtspunten: 

De vraag is of kinderen het wel erg vinden als 

we vertellen over geweld. 

Vertel sober. Niet romantiseren en getrouw zijn 

aan het Woord.  

We moeten de kinderen niet bang maken. 

Geen bangheid maar ontzag.  

Je mag geen haatgevoelens oproepen.  

Laat in de vertelling doorklinken wat de uitweg 

is van de toorn van God, namelijk Christus, Die 

de toorn van God wilde dragen.  

 

Niet de schrik des Heeren beweegt tot geloof, 

maar “wij dan, wetende de schrik des Heeren, 

bewegen de mensen tot geloof”.  

Laat de liefde van Christus ons dringen, juist 

ook in onze vertellingen. 

BESTUURSNIEUWS 

 

 

 

 

 

 

Betrokkenheid bestuur 
Als bestuur zijn we graag betrokken 

bij de plaatselijke zondagsscholen. 

Om dit nog meer in de praktijk te 

brengen, lijkt het ons mooi om u als  

bestuur en leidinggevenden te ont-

moeten tijdens één van uw vergade-

ringen.  

Binnenkort hopen we hiermee te 

starten. Het is de bedoeling dat we 

hier D.V. een aantal jaar de tijd voor 

nemen.  

Als u de uitnodiging krijgt, bent u 

uiteraard vrij om erop in te gaan of 

aan te geven dat u er vanaf ziet.  

 

Geluidsbestand lezing  
Hiernaast vindt u een samenvatting 

van de lezing die gehouden is tijdens 

de jaarvergadering. 

De gehele lezing is als audiobestand 

op onze website geplaatst 

(downloads/diversen).  

Van harte aanbevolen om terug te 

luisteren! 

 

 

 

OMGAAN MET GEWELD IN DE BIJBEL 
Samenvatting van de lezing op de jaarvergadering door ds. J. M. D. de Heer 

Wat is er dan voor 
ons nodig? 
Dat we God  

liefhebben als Hij 
oordeelt, maar ook 
als Hij niet oordeelt. 

Dat is genade. 

VAN DE PENNINGMEESTER 

Laat de liefde  
van Christus  
ons dringen. 

In de achterliggende periode hebben 

meerdere kerkenraden door middel 

van een gift ons werk gesteund. Har-

telijk dank daarvoor! Op deze wijze 

kunnen we ons werk blijvend voort-

zetten. Graag attendeer ik de pen-

ningmeesters van de plaatselijke zon-

dagsscholen op een tijdige betaling 

van de facturen. Dit geldt zowel voor 

de facturen rond geplaatste bestellin-

gen als ook de factuur die begin de-

cember gestuurd zal worden als de 

contributie voor het seizoen 2023-

2024 geïnd wordt. Dank alvast voor 

uw medewerking daarin.  

https://www.bondvanzondagsscholen.nl/downloads/


 

 

TOEGELICHT 

 

Psalm 6 
 

Weldadig: goeddoende.  

Toornegloed: vurige (gloedvolle) 

toorn.  

Kastijden: pijnlijk straffen. 

Hoogheid: majesteit.  

Schenden: ontwijden, beledigen, 

ontsieren.  

Gans: geheel, helemaal. 

Jammerstaat: ellendige toestand. 

Gramschap: toorn, boosheid. 

Toeverlaat: Steun, Beschermer.  

Verderf: ondergang, vernieling, ver-

doemenis, dood. 

Ellende: nood, benauwdheid, ver-

driet.  

Verscheiden: overlijden, sterven. 

In het stof: het dode lichaam, dat 

verteerd is.  

Geselroede: zweep van touwtjes. 

Klemmen: benauwen.  

Roodgekreten: rood van het huilen. 

Ontbreken: missen. 

Toegenegen: vriendelijk voorover 

buigend.  

Blaken: gloeien, branden. 

  

 

Psalm 6:1 staat op het rooster  

van de middenbouw  

op 10 december 2023. 

 
 D 

 

 

 

 

VANUIT DE PRAKTIJK 
Zondagsschool Gereformeerde Gemeente Oostburg 

In onze gemeente, de Gereformeerde Gemeen-

te van Oostburg, hebben we de afgelopen jaren 

geen zondagsschool gehouden. We zijn een 

kleine gemeente met ongeveer 90 leden. Tot 

en met 2013 is er een lange periode zondags-

school geweest. Helaas is het daarna gestopt 

omdat er toen te weinig jonge kinderen waren.  

 

Tegen de verwachting in kwam daarin een ver-

andering, inmiddels zo’n 4/5 jaar geleden. In 

korte tijd trouwden een aantal jonge mensen 

en werden er meerdere kinderen geboren. 

Daarom kon er toch weer aan zondagsschool 

gedacht worden. De kerkenraad deed navraag 

bij de jonge gezinnen en er bleek animo om 

weer te starten met een zondagsschool!  

 

Het is fijn dat alle kinderen in de gemeente van 

groep 0 t/m groep 5 meedoen. De ‘zondags-

schoolklas’ bestaat nu uit zeven kinderen en 

dat zal als het zo door mag gaan, de volgende 

jaren meer worden. 

Het is mooi om de kinderen na de kerkdienst 

wat extra bij te brengen over de Bijbel en sa-

men bezig te zijn rondom Gods Woord.  

 

In samenwerking met de Bond van de Zondags-

scholen hebben we albums aangeschaft waar 

de kinderen elke keer een plaatje in kunnen 

plakken. Bij elk plaatje hoort een Bijbelverhaal, 

dat we met elkaar lezen en waar we over pra-

ten met de kinderen. Ook leren we vaak een 

lied wat betrekking heeft op het gelezen ge-

deelte en daarna kleuren of knutselen we nog 

iets moois. 

We hopen dat onze gemeente mag blijven 

groeien, ook geestelijk. Zodat we de zondags-

school steeds weer kunnen voortzetten. 

We hopen dat het tot zegen mag zijn voor de 

kinderen!  

Beeld: gergemoostburg.nl 

VOORUITBLIK 

Neig oor en hart 

Deel 2 

Verschijnt 

binnenkort 

Met 26 kernbegrippen, 

waaronder: 

 

• Aannemen 

• Gehoorzaamheid 
• Geweten 
• Lankmoedigheid 
• Welbehagen 

Vernieuwde  

website 

in  

uitvoering 
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COLOFON 

 
 

Zondagsschool-Nieuwsbrief   
is een uitgave van de  

Bond van Zondagsscholen der 
Gereformeerde Gemeenten 

 
 
 

Voorzitter: 
Ds. J. de Kok 

Noordstraat 13 
4697 EW Sint Annaland 

 
 

Secretaris: 
Mevr. G. van Belzen-Verrips 

Roekstraat 11 
4143 AA Leerdam 
tel. 0345-228517 

info@bvzgg.nl 
 
 

Penningmeester: 
Dhr. L. van der Ham 

lvanderham@solcon.nl 
 

NL95INGB0002374810 t.n.v. 
Penn. Bond van  

Zondagsscholen G.G. 
 
 

 
Overige bestuursleden: 

Dhr. B. W. Drost (Waddinxveen) 
Dhr. K. P. Hoogerwerf 

(Rotterdam) 
Dhr. P. Kieviet (Sommelsdijk) 

Mevr. A. van der Hoek 
(Waddinxveen) 

Mevr. J. Neels-Groothedde  
(Capelle a/d IJssel) 

Mevr. L. M. Beyer (Kesteren) 
 
 
 
 

Materiaalbeheerder: 
Dhr. B. W. Drost 
Nic. Beetslaan 1 

2741 ZZ Waddinxveen 
materiaal@bvzgg.nl  

tel. 06-51087542  
 

 

 
 

Wanneer wij ons eerbiedig houden aan wat God van Zichzelf heeft willen betuigen, 

dan blijkt dát het richtsnoer van de ware kennis te zijn.  

 

UIT HET MAGAZIJN 
www.bvzgg.nl 

Johannes Calvijn 

 

VOOR HET VOETLICHT 

Roosterboekjes 

PLUS 

 € 5,00 

 Complete set  
(7 brochures) 

van € 30 voor € 25 

3 kerstverhalen 

• Ware wijsheid  

(K. P. Hoogerwerf) 

• Dat kan ik nooit!  

(J. van Reenen-Hak) 

• De zakkenroller  

(J. van Reenen-Hak) 

 UITGELICHT 

Beschikbaar als download  

en als brochure (€ 3,00) 

Voor de  

KERSTBIJEENKOMST 

Kerstprogramma 2023:  
 

‘OP WEG NAAR 

HET LICHT’ 

 
Als download op onze website 

beschikbaar: 

www.bvzgg.nl 
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