
DE HEMELVAART  

 

Wijze: Wat geen oog ooit had aanschouwd.  

 

1.  
Op d' Olijfberg klimt de stoet,  

Jezus met de elve,  
omdat Hij nu scheiden moet. 
Hij verklaart 't hun Zelve:  
Wacht, totdat  
in de stad  
Ik Mijn Geest zal geven.  
Door Hem zult gij leven!  
 
2.  

Maar wat vragen zij toch nog? 

Of het nu de tijd is,  

Isrels koninkrijk komt toch,  

dat Zijn volk verblijd is?  

Gód weet hoe,  
't Komt Hém toe,  
all' gelegenheden.  
Straks, niet heden!  
 
3.  
Maar discip'len, 't duurt maar kort,  
of Gods Geest gaat komen.  
Die wordt op u uitgestort  
met Zijn volle stromen. 
En ga dan!  
Spreekt ervan!  
Tot het eind der aarde,  
dat 'k Mijn Kerk vergaarde!  
 
4.  
Toen werd Hij voor aller oog  
van hen opgenomen.  
Plechtig steeg Hij naar omhoog.  
d' Ure was gekomen,  
dat Gods Zoon  
nu Zijn troon  
ging voorgoed bestijgen,  
ál de eer verkrijgen!  
 
5.  

'Mannen, staat gij toch  
naar omhoog te staren?',  
spreken dan Zijn eng'len nog  
die gezonden waren.  
'Wat u zag deze dag:  
Hij werd ópgenomen,  
alzo zal Hij kómen!' 
 
 
 
 
  



6.  
En, wat hebben zij gedaan?  
Jezus aangebeden!  
Naar de stad zijn zij gegaan.  
Blijdschap is er heden!  
Daar gewacht,  
in Gods kracht;  
biddend saàmvergaderd  
tot de dag, die nadert!  


